
1  

VOORWOORD 
 

 

 

 

 
 

 

De zomer loopt stilaan op zijn einde.  

De warme dagen maken plaats voor frisse 

ochtenden en donkere avonden.  

Maar het eind van de zomer betekent ook iets 

moois: de start van een nieuw Chirojaar!  

Een jaar met nieuwe leiding, een nieuwe groep 

en vooral nieuwe kansen.  

Kansen om te groeien, om te bloeien en om 

samen te ontdekken.  

Elke zondag schrijven we een verhaal vol 

vriendschap, spel en plezier.  

Een nieuw Chirojaar betekent een nieuwe start 

en die nieuwe start belooft opnieuw 

onvergetelijk te worden 
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KAMPVERSLAG PIMPEL 

Op 21 juli stapten 14 Pimpels op de trein in Poperinge 

voor een 10-daags avontuur dat een spectaculaire reis 

door de tijd zou worden! Terwijl de oudste afdelingen 

hielpen met het opzetten van de kampplek, maakten wij 

alvast ons bedje en speelden we kleine spelletjes om 

ons avontuur te beginnen. Op dag 2 kon het kamp pas 

echt van start gaan. We belandden in de tijd van 

Columbus en de ontdekkingsreizen. In de voormiddag 

speelden we een heus ganzenbordspel waarbij we een 

onbekend eiland ontdekt hebben. Daarna bewezen de Pimpel-avonturiers zich in de namiddag 

bij de hevige pleinspelen. 

Dag 3 begon erg chaotisch: de Pimpels (inclusief de leiding) 

trokken hun kleren omgekeerd aan en in de eettent zagen we dat 

de tafels en banken op magische wijze verdwenen waren. We 

moesten op de grond zitten om ons ontbijt te verorberen! Al snel 

bleek dat we een chaosdag deden. We vonden de tafels en banken 

terug bij onze fantastische schattenzoektocht en speelden allerlei 

kleine, chaotische spelletjes. Na een stevige nachtrust stonden we 

opnieuw klaar voor de 4e dag. Het was tijd voor de jaarlijkse 

trektocht. Gelukkig verliep deze dag minder chaotisch dan de 

vorige. Zo legden we maar liefst 17,7 kilometer af, en dat zonder 

verkeerd te lopen! We passeerden bij een multimove pad en 

ravotten erop los op een speelplein. ’s Avonds hielden we het rustiger en de Pimpels waren al 

snel in dromenland na zo’n uitputtende dag. 

Met het spelen van het opstaanliedje brak dag 5 aan. Tijdens de voormiddag kwamen de Aspi’s 

helpen met leiding geven en speelden we estafettes. Daarna was het tijd om een plons in het 

zwembad te maken. In de avond schreven we allemaal briefjes naar het thuisfront want ja, 

iedereen heeft al eens last van heimwee… Dag 6 was een speciale dag, groepsdag! Alle 

afdelingen werden terug gekatapulteerd naar het oude Griekenland en we namen deel aan de 

Olympische Spelen. Het doel was zoveel mogelijk Olympische ringen verzamelen bij 

verschillende disciplines en zo de Spelen winnen. In de namiddag veroverden we land zoals de 

Grieken en Romeinen zo goed konden. Na weer een geweldige dag was het tijd om te genieten 

van ledenavond. De Pimpels werden allen omgetoverd tot Pitbull lookalikes en dansten erop los. 

Na 6 komt… Je raadde het vast al, 7! Het was alweer 27 juli en die dag trokken de Pimpels hun 

vuilste outfit aan: het was paracommando. In het thema van de middeleeuwen trainden we om 

echte ridders te worden. Helemaal onder de verf slaagden we erin om de prinses te redden van 

de enge draak. In de namiddag maakten we onszelf nóg vuiler met bloem en eieren. We sloten 
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af in het modderbad, gevolgd door een welverdiende warme douche. Dag 8 startten we met de 

fotozoektocht. Deze verliep (iets) minder vlot dan de trektocht, 1 van de 2 groepen vergiste zich 

bij een foto en liep verkeerd. Na dat avontuur gingen we in de namiddag naar het bos. Daar 

kregen we een super-mega-belangrijke opdracht, we moesten een brief schrijven voor Napoleon. 

Uiteraard brachten de Pimpels ook dit tot een goed einde. 

Op dag 9 was Griet verdwenen en vonden de 

Pimpels haar terug door allerlei opdrachten te 

doen. Zo kregen we ons Pimpel-

speurneusdiploma. In de namiddag sprongen we 

de bus op richting het zwembad. Daar 

amuseerden we ons in de buizen en het 

buitenzwembad. De 10e en voorlaatste dag 

maakten we snoepbrochettes voor het kampvuur 

en in de namiddag kwamen er opnieuw Aspi’s 

langs. Het doel was om zo warm mogelijk te 

krijgen, want we zaten plots in de winter en 

werden ijsblokjes. Daarna was het alweer tijd voor het kampvuur en wat gaat de tijd snel, want 

daar was plots de 31e juli! We speelden nog enkele kleine spelletjes. Toen was het tijd om in te 

pakken en naar huis te gaan… 

Dankjewel Pimpels om er zo’n spetterend kamp van te maken! 

Veel liefs van Iliana, Florien, Fien, Febe, Syme en Staf 

KAMPVERSLAG SPEELCLUB 

Op 21 juli namen we de trein om samen op groot avontuur te 

vertrekken. Na een lange treinrit kwamen we eindelijk aan in Bree! 

Voor de oudere afdelingen kon het harde werk beginnen, wij 

hadden geluk en speelden spelletjes        . Nadat we ons buikje 

gevuld hadden met lekkere macaroni kropen we moe maar 

voldaan ons bedje in. 

De tweede dag stond in teken van Cowboys en Indianen. We 

trokken naar het bos om ons paspoort opnieuw samen te stellen, 

want dat was afgepakt door de boze Sheriff. In de namiddag was 

het tijd voor actie: Cowboys versus Indianen. We vochten de strijd 

uit tijdens hevige pleinspelen. In de avond was het tijd om de leiding wat beter te leren kennen. 

We speelden memorie met kenmerken van de leiding.  

Yes, 23 juli, de dag waarop we het vuilst zouden worden: PARACOMMANDO! Wat is er leuker 

dan met verf op elkaar spuiten, eieren op elkaar gooien, met wortelen spugen, gekke kapsels 

maken, … Maar, we waren nog niet vuil genoeg, want een duikje in het modderbad kon er zeker 
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nog bij. Na een lekker warme douche waren we weer fris en fruitig. In de avond speelden we 

een echte wetenschapsquiz! Tijd om de hersentjes te laten kraken! 

Donderdag 24 juli, dan staat zoals altijd trektocht op de planning. 

We vertrokken met veel enthousiasme op tocht. We stapten 

allemaal heel goed en hadden op het eind 19 kilometer in de 

beentjes! Daarna staken we de Speelclubbers in het werk. Ze 

mochten in hun eigen groepje een Charlie Chaplin toneeltje maken 

voor ledenavond. 

De vijfde dag, we zaten nog steeds in de Melkweg in Bree. Daarom 

speelden we het enige echte melk-weg-spel, hierbij kregen we hulp 

van Aspi’s. In de namiddag konden we onze creativiteit bovenhalen. 

We maakten onze eigen sleutelhanger met krimpfolie. In de avond 

konden we brieven schrijven naar het thuisfront. 

Dag 6 was een speciale dag; GROEPSDAG. We werden wakker in de tijd van de Grieken en de 

Romeinen. Samen met alle andere afdelingen verzamelden we de ringen van de Olympische 

Spelen. In de namiddag konden we strijden om zoveel mogelijk land te veroveren. In de avond 

straalden we op het podium met onze zelfgemaakte toneeltjes!       

27 juli stond de hele dag in teken van patatten, het was hoe dan 

ook PATATTENDAG! We moesten de aardappelmensjes upgraden 

tot gekookt, gebraden, kroketten, frietjes … Zo kregen alle 

aardappelmensjes op het eind van de dag een volwaardige functie.  

De volgende dag werden we wakker in de wereld van prinsen en 

prinsessen. We bouwden elk ons eigen kasteel en konden wapens 

verzamelen om het kasteel van de tegenstanders te vernietigen. Na 

deze strijd namen we een duikje in het grote zwembad. In de avond 

konden we ons echt helemaal ontspannen bij het nagellakken, of 

ons helemaal uitleven met een potje voetbal. 

Het einde naderde al snel, we speelden het 90-minutenspel. In de namiddag kregen we terug 

hulp van de Aspi’s, we speelden Cluedo in het bos! In de avond keken we naar de grappige 

show van de leiding. We sloten de avond af met het mooie kampvuur gemaakt door de Keti’s, 

en genoten van de lekkere snoepbrochette gemaakt door de Pimpels.        

31 juli, de allerlaatste dag van ons avontuur. We maakten onze valies en speelden nog wat 

spelletjes. Na de treinrit kwamen we moe maar voldaan thuis met een rugzak vol mooie 

herinneringen. 

Wij hebben er heel hard van genoten, dankjewel Speelclubbers! 

Groetjes Lyna, Stan, Lucas, Laurien, Tijs en Tine 

xxx 
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KAMPVERSLAG RAKWI 
Na het lange wachten naar de 10 fantastische dagen was 

het eindelijk zover, 21 juli. De dag waarop we met 32 

Rakwi’s klaarstonden in Poperinge om te vertrekken naar 

Bree om er samen met ons een kamp te maken om nooit 

te vergeten. Bij aankomst hebben we veel spelletjes 

gespeeld om het kamp goed te beginnen.  

Op 22 juli startten we met een grote wandeling, de 

fotozoektocht. In de namiddag werden de Rakwi’s echte 

verkopers die zoveel mogelijk fruit moesten verkopen. ’s 

Avonds kreeg iedereen een groene pet die ze helemaal 

zelf mochten versieren.  

23 juli stond in het teken van de Chirostad, waar de Rakwi’s zoveel mogelijk gebieden 

probeerden te veroveren. We sloten de dag af met een mysterieuze quiz, waarbij niemand wist 

wat er zou gebeuren. Gepakt en gezakt gingen we op 24 juli op trektocht, in totaal wandelden 

we 23km! Als activiteit deden we een Multi-move pad, waarbij we veel moesten klimmen.  

25 juli begon sportief met estafettes. Later die dag speelden we 

een begrafenis na waarbij alle afdelingen samenkwamen. 26 juli 

was een dag vol actie. Eerst leefden we ons uit tijdens de 

Olympische Spelen met de hele Chiro, daarna probeerden we 

samen de wereld te veroveren.  

De volgende dag, 27 juli, hebben we vlaggenroof gespeeld op een 

gekke manier, namelijk dat de Rakwi’s elk een nummertje kregen, 

en als je het nummer van de ander kon lezen was je eraan. In de 

namiddag zijn de Rakwi’s in rechercheurs veranderd waarbij ze een 

moord moesten oplossen, dit hebben ze heel vlot opgelost!  

Op 28 juli was de dag dat de Rakwi’s zich helemaal konden uitleven! Ze mochten op elkaar 

schilderen, hingen vol met bloem en ze hebben zelf chocomelk gemaakt. En natuurlijk hebben 

we deze dag afgesloten in het modderbad! 29 juli hebben we de kampplaats omgetoverd tot een 

casino voor de Rakwi’s, als ze genoeg muntjes hadden verzameld, kregen ze een zakje chips en 

een limonade! Toen onze buikjes goed gevuld waren door de kookploeg, zijn we nog met heel 

de Chiro gaan zwemmen.  

Op 30 juli zijn de Rakwi’s veranderd in piraten, maar dit ging niet zomaar. Ze moesten eerst door 

de opleiding geraken, en die was heel moeilijk! Gelukkig is iedereen erdoor geraakt, dus konden 

ze hierna beginnen om hun piratenschip te bouwen. In de avond lieten ze zich entertainen door 

de leiding tijdens bontering. We sloten de avond af met een prachtig kampvuur. De laatste dag 

maakten we onze valiezen om terug huiswaarts te keren.  

Bedankt liefste Rakwi’s, jullie waren fantastisch!   
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KAMPVERSLAG TITO 
21 juli is de dag waarop de onafhankelijkheid en eenheid van België wordt benadrukt. Ook voor 

ons het moment waarop de leden beseften dat ze tien dagen onafhankelijk van hun ouders 

zouden beleven, en dat in eenheid met de strafste jeugdbeweging van West-Vlaanderen. 

“1 rij per 2 voor de rode vlag,” zo positioneerden we ons op het perron. Na een korte telling – 

en vijf hertellingen – kwam ik aan 20 leden. Mooi aantal, zou je denken, maar ik moest er 21 

hebben. De laatste kwam gelukkig weer net op tijd toe. Volgens mij was er moeite met het 

afscheid nemen. 

Op de trein was het lachen, gieren en brullen, vooral bij die meezingers waarvan je vergeten was 

dat ze bestonden. Tito zijn is tof, maar sommigen zijn liever een Pimpel als ze beseffen dat ze 

moeten helpen met de opbouw van het kamp. Toen het kamp bijna functioneel was, konden we 

eindelijk iets eten. Het eten werd voorzien door een team van ervaren spelers: de strafste 

kookploeg van West-Vlaanderen de Benelux. 

22 juli. In de voormiddag speelden we het patattenspel, waarna we in de namiddag een Tito-

huis bouwden. Dat kan ik kort omschrijven als een meesterwerk, gemaakt met de inzet van alle 

21 leden en de leiding. Het houten skelet werd zorgvuldig en strak in elkaar gesjord, en bekleed 

met doeken om wind, zon en regen te trotseren. Daarna werd alles nog mooi versierd – de kers 

op de taart. We gebruikten deze bijzondere constructie om te “chillen”, te “schuilen” én om onze 

samenhorigheid te tonen. We sloten die dag af met een estafettespel. 

23 juli. Op dag drie speelden we in het bos een postjesspel, maar moesten we ook beginnen 

met de voorbereiding van ledenavond. De leden kregen volledige vrijheid om die avond op het 

podium te brengen wat ze zelf wilden. Ook de groepjes mochten ze zelf kiezen. En je raadt het 

al: er ontstond een jongens- en een meisjesgroep. De leiding denkt tot op vandaag dat ze 

allergisch aan elkaar zijn, al hebben wetenschappelijke studies intussen het tegendeel bewezen. 

24 juli. Ons vertrek op trektocht! We 

trotseerden de bossen van Limburg en 

maakten de buurt een beetje onveilig met 

onze ietwat luidere muziek en ritmische 

pas. Zo ritmisch zelfs dat regenwormen 

in een straal van twee kilometer dachten 

dat het begon te regenen.  

Ons doel was een klimparcours midden 

in het bos, op een berg. Na het klimmen en sneukelen waren we van plan om terug te keren 

naar het kamp, tot het begon te regenen. Gelukkig konden we nog even schuilen. We wandelden 

die dag 24 km (op de 24ste) en schreven in de avond nog brieven naar onze geliefden.  

25 juli. Die dag oefenden we voor de laatste keer voor ledenavond, speelden we parra, en sloten 

we de dag af met een frisse duik in het water. 
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26 juli. Deze dag stond in het teken van samenhorigheid, want het was groepsdag. De leiding 

had voor- en namiddag een spel voorzien waarbij jong en oud gemengd samen speelden. In de 

avond volgde ledenavond. 

27 juli. We speelden hevige pleinspelen. Het kostte bloed, zweet en tranen om te winnen – denk 

ik, want ik won nooit. Na het middagmaal waagden we ons aan het Squidgame-spel. Dat was 

gebaseerd op de bekende serie: de leden kregen een rode stip op hun witte T-shirt als ze “dood” 

waren. We schoten ze uiteraard niet echt af, misschien waren ze daardoor net wat minder 

competitief – een evaluatiepuntje voor de volgende keer. 

De dag leek vroeg te eindigen om fris te starten de dag nadien, maar plots: nachtspel! In het 

donker speelden we een spannend spel in het bos. 

28 juli. Een dag vol spelletjes! 

29 juli. We begonnen de dag met een klassieke ruiltocht, met als doel om op de 30ste zelf ons 

middagmaal te kunnen bereiden. We splitsten ons op in groepjes en gingen op pad. Na veel 

deurbellen en leuke gesprekken doken we in de namiddag met heel de Chiro het zwembad in. 

Ik hoor je al denken: “Heel de voormiddag wandelen en dan gaan zwemmen? Die jongelui 

moeten wel moe geweest zijn.” Dat waren ze ook: moe maar voldaan. De dag sloten we af met 

de traditionele zurekoolavond. 

30 juli. De laatste volledige dag op kamp! Dankzij 

de ingrediënten van de ruiltocht konden we onze 

tafel rijkelijk vullen met eigen creaties. Zelfs de 

kookploeg was onder de indruk. 

In de middag schilderden we nog wat, zodat we 

een tastbaar souvenir hadden van dit prachtkamp. 

’s Avonds genoten we van de bontering van de 

leiding en van het prachtige kampvuur van de 

Keti’s. 

31 juli. Sterren komen, sterren gaan… alleen Elvis blijft bestaan. Maar het was voor ons tijd om 

naar huis te gaan. 

We sprokkelden al onze kleren bijeen en begonnen meteen aan de afbraak: eettent, slaaptent, 

buitendouches – alles moest eraan geloven. Ik had dat boeltje liever platgebrand, het zou ons 

veel werk gespaard hebben. Maar volgens de kassa zouden de kosten dan net iets te hoog 

oplopen. 

We hebben genoten van dit kamp, en we hopen dat jij er nog meer van hebt kunnen genieten. 

Tot volgend jaar, bij een nóg betere editie (al lijkt dat bijna onmogelijk)! 
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KAMPVERSLAG KETI 
 

De Keti’s vlogen er op dag twee al direct in met paracommando! Elkaar bekladden met verf, gel, 

eieren, ketchup,… om ter vuilst was de boodschap! Na een deugddoende douche begonnen we 

na te denken over onze act op ledenavond.   

Op dag drie was er nog minder tijd om het 

rustig aan te doen want we vertrokken op 

tweedaagse! De eerste dag legden we 18.5 

km af. Naast dat wandelen werd er ook de tijd 

genomen om ons te amuseren, we bezochten 

een pop-up touwenparcours midden in het 

bos. Daarna wandelden we rechtsreeks naar 

de bosbessenboerderij waar we naast 

bossbessen eten ook mochten overnachten! 

Op dag vier maakten we ons klaar om terug 

richting de kampplaats te wandelen, maar niet 

zonder stop aan de Wouterbron om daar een frisse duik te nemen!! Uiteindelijk legden we 15.6 

km af, een geslaagde en gevulde tweedaagse! 

Op dag vijf hadden we duidelijk geen genoeg van dat wandelen dus 

gingen we gezellig op fotozoektocht!! In de namiddag speelden we 

waterspelletjes, wat zeker welkom was op zo een warme dag! Dag vijf 

eindigden we met brieven schrijven naar het thuisfront op de 

briefschrijfavond!  

De zesde dag brachten we niet door met al de Keti’s, maar met heel de 

Chiro want het was namelijk groepsdag! ’s Avonds haalden we onze 

beste pasjes uit de kast want het was tijd voor ledenavond!! We 

maakten onze eigen designer kledij uit krantenpapier en liepen als 

echte modellen zo de catwalk op!  

Op dag zeven stonden er hevige pleinspelen op de planning. Na al 

het trekken en duwen hadden we natuurlijk grote honger! Na een 

stevige maaltijd speelden we een festivalspel, waarbij de winnaars 

een unieke festivalervaring kregen. Ze aten ‘s avonds niet aan tafel, 

maar op kampeerstoelen of in kruiwagens, en sliepen in een klein 

tentje, net echt! De dag sloten we af met de bezinning.  

 

Op dag acht waren er veel kleine oogjes, want vannacht vond het nachtspel plaats, maar dat 

hield ons niet tegen om er direct in te vliegen! De hele dag stond in het teken van Knokke Off. 

We trokken onze beste kleren aan om er toch een beetje bij te horen, we speelden spellen in 

thema en voelden ons die dag net ietsje beter dan de rest        .  
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Op dag negen moesten de Keti’s het even doen met maar één leider. 

De rest was ontvoerd dus moesten ze gezocht worden. Na een 

beetje zoeken werden ze uiteindelijke gevonden, de voormiddag 

sloten we af met een brainstormsessie over ons kampvuur. Die 

middag gingen we met heel de Chiro gaan zwemmen en de dag 

sloten we af met de zurekoolavond. Iedereen kon kiezen uit voetbal, 

relaxatie, kubben, dansen,… Moe maar voldaan sloten we dag 

negen welgezind af.   

 

Dag tien, de laatste volledige dag... Deze stond volledig 

in het teken van het kampvuur. Vanaf de eerste tot de 

laatste minuut waren alle Keti’s druk in de weer om hun 

kampvuur onvergetelijk te maken. Het idee kwam 

prachtig tot leven, met een subtiele knipoog naar het 

kampthema bouwden ze een Back to the Future-

geïnspireerd kampvuur! Heel mooi gedaan! Als 

aandenken kregen alle leden een armbandje en een 

steentje in thema van hun afdeling. Na de bontering was 

het zover en werd het vuur aangestoken!  

Op dag elf braken we de tenten af, maakten we de 

kamers proper en vulden we de camion. Het was tijd om naar huis te gaan       . We blikken terug 

op tien onvergetelijke dagen die ons lang zullen bijblijven!  

 

KAMPVERSLAG ASPI 
Dertien dagen eind juli. Dertien dagen die voelden als een avontuur in een onbekende wereld. 

Samen met de Aspi’s trokken we naar Bree en stapten we een bubbel binnen waar tijd een andere 

betekenis kreeg. 

Voor we aan het echte kamp begonnen, moesten we daar 

natuurlijk geraken. Dus vertrokken we op 19 juli met gezonde 

spanning met de fiets richting Bree. Na een stuk met de trein te 

gaan omdat Bree echt héél ver is, kwamen we de eerste avond 

aan in Leuven waar we ook bleven slapen. De tweede dag trokken 

we naar Genk om dan op de derde dag vermoeid maar tevreden 

op de kampplaats te arriveren. Laat het kamp maar beginnen! 

We begonnen elke dag met dezelfde ingrediënten: een portie 

slaaptekort, veel te veel boterhammen en een hoop energie die 

niet te stoppen was. Maar wat we ermee deden, dat was telkens 

anders. De ene dag stonden we tot onze knieën in de modder 
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tijdens een spel waar niemand nog de spelregels onthield, maar wel de slappe lach. De andere 

dag trokken we er samen op uit, rugzak vol tegenzin in de ochtend, maar des te meer verhalen 

bij thuiskomst. 

’s Avonds waren er dan die momenten: samen rond het vuur, 

sterke verhalen die met de minuut sterker werden, en het gevoel 

dat je op die plek met precies die mensen nergens liever zou zijn. 

Het zijn van die herinneringen die zich moeilijk laten opschrijven, 

maar die we allemaal meenemen als een soort onzichtbare 

tatoeage van vriendschap en avontuur. 

Aspi zijn betekent meer dan gewoon de ‘oudste’ zijn. Het is samen 

verantwoordelijkheid nemen, de grenzen opzoeken (en soms er 

net over gaan), maar vooral: elkaar sterker maken. We hebben 

elkaar uitgedaagd, gesteund, soms geïrriteerd, maar vooral: 

ongelooflijk hard leren waarderen. 

Het kamp was geen aaneenschakeling van perfecte dagen – daarvoor zijn er te veel muggen, te 

weinig douches en te veel foute muziek bij het afwassen. Maar juist daardoor is het écht geweest. 

Tien dagen die ons deden lachen, vloeken, nadenken, huilen maar vooral samenbrachten. 

Dankjewel aan iedereen die erbij was. Zonder jullie was dit geen kamp geweest, maar gewoon 

13 dagen juli. Wij kunnen niet wachten om jullie nu als leiding aan het werk te zien, jullie gaan 

dat goed doen! 

KAMPVERSLAG VB’s 
Op 21 juli zagen jullie ons niet aan het station van Poperinge. Waarom niet? Simpel: wij waren 

toen al druk bezig om onze camion vol te proppen. Van diepvries met vleesjes tot die paar dingen 

die we de dag ervoor vergeten waren – alles moest mee!  

Na een frietstop in Wetteren kwamen we tegen de middag aan op de kampplek. Net op tijd voor 

de aankomst van de leden.  Fotootje, lachen, en bouwen maar!            Door onze ervaring met 

kampopbouw maakt dat we de leiding vooral ondersteunen en helpen waar nodig. 

De eerste dagen vlogen voorbij: tenten rechtzetten, macaroni smullen, vergaderen tot laat en 

natuurlijk ook kleine klusjes oplossen “waar is dat ene stukje buis nu weer gebleven?”. Bij de 

buitendouches moesten we zelfs twee keer naar Hubo – oefening baart kunst, zeggen ze toch? 

       

Naast al het klussen zijn we er ook als luisterend oor voor de leiding. Of het nu gaat om materiaal, 

mentale steun of het groepsgebeuren: we denken mee. We zitten eens samen binnen de 

afdelingen om te kijken hoe het loopt en geven tips waar dat nuttig is.  

Halverwege zwaaiden we de groepen uit voor hun tweedaagse of trektocht, en trokken wij zelf 

even naar huis om ook daar wat werk te doen. Maar we kwamen telkens terug om te helpen, te 

sleutelen aan materiaal of gewoon mee te genieten van de kampvibes.  



13  

De laatste dagen stonden in het teken van opruimen en voorbereiden, maar tussen het opruimen 

door is er ook eens tijd om bij de kookploeg te gaan om een babbeltje te slaan en te kijken hoe 

het met hun is.   

Op dag 10 staken we in de namiddag al de handen uit de mouwen. Samen met de leiding 

begonnen we op te ruimen, zodat alles de dag erna netjes en vlot de camion in kon. Zelfs het 

zwembad kreeg een flinke poetsbeurt. Na al dat harde werk konden we gelukkig ontspannen bij 

het prachtige kampvuur van de Keti’s  

En toen… dag 11! Alles inladen, de camion volproppen en richting huis. Onderweg nog een 

snelle stop voor wat eten. Rond 15u kwamen we aan in Vleteren, waar we samen met de 

kookploeg de valiezen uitlaadden, zodat alles mooi klaarstond wanneer jullie terugkwamen. 

Daarna nog één laatste klus: al het materiaal opruimen. 

 

BEDANKING STOPPENDE LEIDING 

Zoals elk jaar moeten we ook dit keer afscheid nemen van enkele toppers die hun Chiro-

avontuur als leiding afronden en een nieuw hoofdstuk elders beginnen. 

Sommigen stoppen helemaal, anderen kiezen voor een nieuwe rol in onze Chiro. Dit jaar 

zwaaien we 8 straffe mensen uit – stuk voor stuk kanjers die elk hun stempel hebben gedrukt 

op onze Chiro en leidingsploeg.      

Fien draaide 2 jaar mee bij de Pimpels en maakte daar heel wat plezier met de allerkleinsten. 

Juliette stond 1 jaar bij de Rakwi’s en 2 jaar bij de Tito’s, altijd klaar om het beste van zichzelf 

te geven. 

Jens was 1 jaar Rakwi- en 2 jaar Tito-leiding. Hij stopt niet volledig, maar schakelt dit jaar over 

naar een Freelancer-rol. 

Juul zorgde voor 1 jaar Speelclub-, 2 jaar Tito- en 1 jaar Keti-avontuur. 

Emma gaf 2 jaar leiding bij de Rakwi’s, 1 jaar bij de Tito’s en 1 jaar bij de Keti’s. 

Tine maakte een gevarieerde tocht: 1 jaar Pimpel, 1 jaar Rakwi, 1 jaar Tito en 2 jaar Speelclub. 

An-Sofie stond 2 jaar bij de Rakwi’s, 1 jaar bij de Speelclub, 1 jaar bij de Tito’s en 2 jaar bij de 

Keti’s. Zij neemt dit jaar een nieuwe rol op als Volwassen Begeleider (VB). 

Salvica tenslotte was 2 jaar Pimpel-, 1 jaar Rakwi-, 1 jaar Keti- en 1 jaar Aspi-leiding, en 

daarna nog eens 2 jaar VB. 
 

We willen hen vanuit de hele leidingsploeg een dikke merci geven voor al hun inzet, 

enthousiasme en vriendschap de afgelopen jaren. Dankzij hen zijn we samen kunnen groeien 

en bloeien tot de Chiro die we vandaag zijn. 

MERCI, jullie blijven voor altijd deel van onze Chirofamilie!                   
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BEDANKING RIBBETJESFESTIJN 
Bedankt voor jullie talrijke aanwezigheid op ons ribbetjesfestijn! Met maar liefst 290 aanwezigen 

hebben we samen genoten van het heerlijke ribbetjes, de lekkere Picon en de overheerlijke 

desserts. Dankzij jullie was dit weer een topeditie! 

Wat velen misschien niet zien, is de inzet achter de schermen: zaterdag beginnen we al met de 

voorbereidingen, zondag staan we vroeg paraat om de verse groenten te snijden en na het festijn 

zijn we om 18.00u nog steeds bezig met het kuisen en alles netjes op te bergen in de Chiro. 

Maar al dat werk doen we met plezier, want dankzij jullie steun kunnen we een vlotte start van 

het werkjaar verzekeren en eventueel de kosten van het kamp helpen dragen. 

Wij kijken alvast uit naar volgend jaar, hopelijk jullie ook! 

VOORSTELLING NIEUWE LEIDING 
Haaaaai!  

Ik ben Zita Steurs, 16 jaar (maar in december mag ik eindelijk 17 

kaarsjes uitblazen              ). Ik woon samen met mijn ouders en mijn 

broer Loïc (Tito) in Oostvleteren. 

Ik zit in mijn laatste jaar in Poperinge waar ik de richting Opvoeding 

en Begeleiding volg. Ik vind het interessant om meer te leren over 

omgaan met kinderen en ik hoop hierna logopedie te gaan studeren. 

In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden bij mijn vriendinnetjes, aan 

het shoppen of aan het werk. Maar wat ik misschien nog het 

allerleukst vind, is samen plezier maken in de Chiro!    

Ik heb megasuperveel zin om jullie allemaal beter te leren kennen 

en er samen een fantastisch Chirojaar van te maken! 

Tot op de Chiropleine xx 

 

Hallo, ik ben Maxim Dejonckheere.  

Op 30 april ben ik 17 jaar geworden. Ik woon in Oostvleteren 

bij mijn ouders en mijn twee jongere zussen. Ik ga naar 

school in Roeselare, waar ik de richting Landbouw volg.  

Daarnaast help ik thuis op de boerderij tussen de koeien en 

de varkens.  

Sinds het eerste leerjaar ben ik lid van de Chiro/Pimpel, en 

ik kijk ernaar uit om zelf leiding te geven. 

Tot snel! 
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Hey poesjes!  

Ik ben Valentine Vandendriessche, ik ben 17 jaar en studeer 

Welzijnswetenschappen in Waregem. Ik woon samen met mijn zus 

Céleste (niet in de Chiro) en mijn broer Antoine (in de Keti     ) in 

Oostvleteren.  

Naast de Chiro kan je me ook vinden in het Zwembad van Waregem 

waar ik mijn wekelijkse trainingen heb. 

Ik heb suuuuuuuuuuuuuuper veel zin in dit jaar en jullie ongetwijfeld 

ook!  

Tot op de pleine!         

 

Hallooooooo 

Ik ben Anouk Denys en ik woon in Noordschote samen met mijn 

ouders, mijn zus Ruby en mijn hondje Poppy. Ik verjaar net zoals 

mijn papa op 8 augustus. Ik start dit jaar in het 6de middelbaar, met 

de richting Verzorging, op het KTA in Diksmuide.  

Leidster worden had ik altijd al in mijn achterhoofd en ik zie het zitten 

om aan jullie leiding te geven. 

Oké, dit was het. Als je vragen of opmerkingen hebt, stel ze gerust, 

ik luister graag! 

Groetjesss 

 

Hey!  

Ik ben Ayron Malysse, 17 jaar en ik woon in Reninge. 

Ik ga naar school in Diksmuide, waar ik studeer voor 

slager.  

In mijn vrije tijd spring ik graag op de fiets en breng ik 

veel tijd door bij de Chiro. Samen met vrienden plezier 

maken en actief bezig zijn, dat is helemaal mijn ding. 

Tot op de pleine ! 

PS: de gelijkenis is treffend, maar ik sta wel degelijk 

links op de foto xp 
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Heyheyy!  

Ik ben Miriam Ackaert en woon in Oostvleteren, ik zit in de 

richting Onthaal Organisatie en Sales in Poperinge om hierna 

orthopedagogie te studeren in Kortrijk. 

Ik zit al van mijn 1e leerjaar in de Chiro en ging al mee op alle 

kampen. In mijn 2de jaar Rakwi ben ik even gestopt om er in het 

2de middelbaar terug in te gaan. Ik heb er mijn hartje verloren 

en sindsdien is de Chiro mijn 2de thuis met vrienden voor het 

leven! Ik word dit jaar dus leiding en hoop zo mijn steentje bij te 

dragen binnen de leidingsploeg. Ook wil ik de leden helpen hun 

weg te vinden in de Chiro.  

Vind je mij niet op de Chiropleine? Dan zit ik in 1 of andere boom te klimmen(ze noemen me 

soms wel eens een aap         ) mijn bijnaam in de Chiro is Mirijam en die draag ik met trots!  

Doeidoei xx 

 
 

Hallo allemaal! 

Ik ben Imani Vanslambrouck, zeventien jaar                                                                                                                     

Ik woon in Reninge, heel gewoon daar 

Kleren maken leer ik op school 

Pommelien Thijs is mijn idool 

Saxofoon spelen doe ik graag 

Van lactose krijg ik pijn aan mijn maag 

Op de Chiro is het altijd fijn                            

Met vrienden samen, groot en klein 

We lachen, brullen en gieren     

Feest, dat moeten we vieren 

Ik kijk uit naar zondag, dat is zo leuk 

Dan zien we elkaar en liggen we in een deuk! 

Tot snel      

Groetjes Imani 
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SMOEFELMARKT  

Op zaterdag 13 september staan we op de Smoefelmarkt in Oostvleteren! 

Kom genieten van onze heerlijke croques, een lekkere Picon en heerlijke 

huisgemaakte ijsjes door onze eigen Jef Arnaert! Er zal ook leuke 

randanimatie voorzien worden. Dus kom gerust eens langs bij ons 

standje voor een hapje, een drankje en een gezellige babbel met de leiding. 

Hopelijk tot dan!  

PLANTJESVERKOOP  

Koop een azalea en draag zo je steentje bij aan de strijd tegen kanker!  

De jaarlijkse plantjesverkoop van Kom Op Tegen Kanker is terug! Op zondag 

21 september gaan we massaal de straat op en verkopen we prachtige azalea’s 

voor het goede doel. De plantjes kosten dit jaar €10 per stuk, maar je kunt 

natuurlijk ook meerdere plantjes kopen of een vrije gift doen. Alle 

opbrengsten gaan integraal naar Kom Op Tegen Kanker , en zo draagt Chiro 

Pimpernel zijn steentje bij in de strijd tegen kanker. Betalen kan zowel cash 

als elektronisch via Payconiq. Onze teams gaan langs in Westvleteren, 

Oostvleteren en een klein stukje Krombeke. Dit jaar staan we ook opnieuw op 

de markt in Westvleteren! 

Samen maken we een verschil. Bedankt voor je steun!      

TWEEDEHANDSBEURS CHIROKLEDIJ  

Dit jaar is het mogelijk om op de startdag, om 13u30, Chirokleding in te 

leveren. Heeft je zoon of dochter een trui, broek of een paar kousen die niet 

meer passen en wil je deze graag een nieuwe eigenaar geven? Breng ze 

dan gerust op de startdag binnen. Alle ingeleverde kleding is bedoeld als 

gift, en aan het einde van de dag zal iedereen een kijkje 

kunnen nemen of er iets bij ligt dat hun zoon of dochter 

zou passen. Om het eerlijk te laten verlopen, wordt er 

een maximum van 1 kledingstuk per kind gesteld! 

Alvast bedankt voor jullie inzet! Tot dan!  
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INSCHRIJVEN NIEUW WERKJAAR 

Na een geweldig kamp is het alweer tijd om een nieuw Chirojaar vol spel, plezier en nieuwe 

vrienden te beginnen. Dit jaar trappen we af op 28 september met een megatoffe startdag. Samen 

met je vriendjes en de leiding kun je rekenen op een dag vol avontuur en kennismaking.  
 

Wat staat er te gebeuren? 

Op de startdag maken de kinderen kennis met hun leiding, het jaarthema, hun groepsgenoten 

en spelen ze al meteen een heleboel leuke spelletjes. We beginnen al om 13u30, iets vroeger 

dan normaal, zodat we genoeg tijd hebben om de leiding voor te stellen die  dit jaar bij elke groep 

staat. Daarna is er nog meer dan tijd genoeg om elkaar beter te leren kennen en samen te 

ravotten. 
 

Waar en wanneer? 

Onze startdag gaat door van 13u30 tot 17u op de parking achter de kerk van Westvleteren. Om 

17u mogen de kinderen daar opnieuw opgehaald worden. 

Maar… het feest stopt daar niet!               

Na de Chiro voorzien we een verkorte leidingsbekendmaking voor de ouders – zo leren jullie 

ons ook een beetje beter kennen. 

 

En omdat we graag samen starten, sluiten we meteen af met een gezellig Chirocafé                 : 

     de kinderen kunnen nog wat verder spelen, 

     ouders kunnen elkaar leren kennen of bijpraten, 

     en iedereen kan genieten van een lekker drankje. 

Hoe schrijf ik mijn kinderen in?  

Was deze namiddag een echt succes en wil je vaker komen? Dan kun je je kinderen direct 

inschrijven in de Chiro om 17u. Er zal leiding aanwezig zijn om je hierbij te helpen en eventuele 

vragen te beantwoorden. 

Wij komen binnenkort langs bij de leden die vorig jaar ook al waren ingeschreven. Dan heb je 

dus de mogelijkheid om je kinderen opnieuw in te schrijven. Let op: daarna kan inschrijven enkel 

nog op de eerstvolgende Chirozondag, op 5 oktober. Als jullie nog vragen hebben, kunnen jullie 

ons altijd contacteren via de Facebookpagina of op het nummer 0471 31 94 16 (Robbe 

Beeckaert). 
 

Belangrijke informatie over de inschrijvingsprijs: 

De inschrijvingsprijs is vorig jaar verhoogd van 25 euro naar 35 euro per kind. Deze verhoging 

is het gevolg van een stijging in de aansluitingskost, die met 10 euro is toegenomen. Het geld 
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van deze prijsverhoging gaat dus integraal naar Chirojeugd Vlaanderen, en niet naar onze eigen 

kassa. Voor het vierde kind in hetzelfde gezin geldt echter (nog steeds) een korting van 10 euro.  

Voor gezinnen die recht hebben op een sociaal tarief, bedraagt de inschrijvingsprijs 12,5 euro 

per kind. Om hiervoor in aanmerking te komen, neem je contact op met Kristof Dejonckheere 

(Volwassen Begeleider, 0494 30 87 78), die dit in alle discretie afhandelt met de 

kassaverantwoordelijke. 

 

We kijken ernaar uit om er samen met jullie een fantastisch Chirojaar van te maken! 

 

 

 

HOOFDLEIDING 
 

              Hee allemaal! 

Robbe Beeckaert hier – binnenkort (19 januari) mag ik alweer 23 kaarsjes uitblazen              . Na 

een zot jaar in de Speelclub, twee legendarische Tito-jaren, een topjaar bij de Keti en een 

jaartje in de coulissen als externe hoofdleiding, spring ik dit jaar terug vol enthousiasme mee 

het veld op. 

 

Je gaat me dus weer zien rondcrossen met een afdeling én tegelijk als hoofdleiding wat chaos 

in goede banen proberen te leiden        . 

 

Heb je een vraag, een geweldig idee, of gewoon goesting in een random babbeltje? Spreek me 

gerust aan op het veld! Je mag ook altijd een berichtje sturen, bellen, mailen, rooksignaal 

opsturen of een carrierduif lanceren – ik vang alles op      . 

 

Tot snel, we maken er samen weer een knaljaar van!         

Groetjes, 

Robbe 
 

 
 
   

0471 31 94 16 beeckaertrobbe@gmail.com Pereboom 2, 8647 Reninge  
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GEGEVENS VB’s 
 

Naam                         Telefoon Mail 

An-Sofie Vanheule 0497 78 21 89  ansofievanheule1@gmail.com 

Jelle Vermeulen 0498 06 26 69 vermeulenjelle5@gmail.com 

Wout Selosse 0493 49 83 97 wout.selosse@pandora.be 

Bram Pauwels 0498 23 53 34 brampauwels@hotmail.com 

Kristof Dejonckheere 0494 30 87 78 kdejonck@hotmail.com 

 

BURGERLIJKE STAND 
 

Op 31/08, net voor de start van het nieuwe schooljaar, mochten oud-leider Arthur Devos en 

Louise Verhelst (oud-leidster Chiro Waregem) hun eerste kindje Pipa Devos verwelkom! Met 

haar 52,5cm en een gewicht van 2,900 kg is ze helemaal klaar om binnenkort haar eerste 

Chiroavonturen te beleven. Ze komt in een ganse Chirofamilie terecht! Haar peter, oud-leider, 

Felix en haar tante, huidig leidster, Marthe kunnen dan ook niet wachten om met 

haar te ravotten. Ook Moeke An en Vake ‘Vos’ Renaat staan als 

kookouders te popelen om haar in de watten te leggen. We wensen 

Pipa een jeugd vol spel, vriendschap, plezier en hopelijk veel Chiro 

toe!  

 

 

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 

Omcirkel vrijdag 17 oktober maar alvast in je agenda, want dan is het de leukste schooldag van 

het jaar! Op deze dag mag je voor één keer je gewone kleren in de kast laten hangen en je 

Chirotenue aantrekken om naar school te gaan . Op de ‘Dag van de Jeugdbeweging’ toont 

iedereen met veel trots dat ze lid zijn van de Chiro, de KSA, de Scouts, de KLJ… Trek dus 

allemaal massaal je gele T-shirt, sjaaltje, Chirorok, -broek, -trui en -kousen aan zodat Chiro 

Pimpernel overal aanwezig is! De leiding trekt met veel enthousiasme hun Chirotenue aan, 

hopelijk jullie ook! 
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SOCIALE MEDIA 
 

Benieuwd naar wat je spruit gaat doen tijdens de volgende Chironamiddag? Foto’s bekijken van 

je ravottende kids? Op zoek naar contactgegevens?  

Chiro Pimpernel is via drie manieren online bereikbaar, ontdek hier hoe!  

 

Op onze Facebookpagina kun je de laatste nieuwtjes 

terugvinden en er worden ook regelmatig foto’s gepost van 

Chironamiddagen, weekends, kamp, …  

Link: https://www.facebook.com/Chiropimpernelvleteren/ of 

scan de QR-code. 

 

Je kan ons ook terugvinden op Instagram! Hoe kun je ons 

terugvinden? Simpel! Zoek Chiro Pimpernel op Instagram en klik 

op volgen. https://www.instagram.com/Chiropimpernelvleteren/ 

of scan de QR-code. 

Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk hebben we ook 

nog onze website (https://www.Chirovleteren.be/). 

Hier kun je ook heel wat zaken terugvinden zoals de 

digitale versie van het Wit Je Wuk, de trimesterplanning, 

contactgegevens van onze hoofdleiding en nog zoveel 

meer! 

Naast onze bereikbaarheid online, kun je ons natuurlijk ook aanspreken op een Chironamiddag 

als je nog met vragen of problemen zit!  

 

 DE BANIER 
 

Wil je ook graag een Chirobroek/rok aankopen? Wil je een Chiropet of 

zo’n coole sokken? Dit alles en nog zoveel meer, kan je aankopen in de 

Banier. De Banier is dé Chirowinkel! De dichtste winkel kan je 

terugvinden in Roeselare, maar je kan ook online bestellen. 

 

Neem gerust eens een kijkje op de website: https://www.debanier.be/ 

We willen wel benadrukken dat de aankoop van deze spullen NIET 

verplicht is! 

  

https://www.facebook.com/chiropimpernelvleteren/
https://www.instagram.com/chiropimpernelvleteren/
https://www.chirovleteren.be/
https://www.debanier.be/
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WIST JE DATJES 
 

Wist je dat… 

– We weer een super-mega-fantastisch leuk kamp gehad hebben? 

– Dit doorging in De Melkweg in Bree? 

– Het kamp van 21 tot 31 juli was? 

– Dit eigenlijk elk jaar zo is? 

– De Keti’s daar de mooiste kleren maakten uit kranten voor ledenavond? 

– Alle afdelingen die avond op het podium (of ervoor bij de Rakwi’s) straalden? 

– De Speelclub een patattendag had? 

– De Aspi’s maar liefst 199 kilometer fietsten naar de kampplaats? 

– Dit echt zonde is aangezien ze er 200 zouden gehad hebben als ze 1 kilometer bij deden?  

– De Tito’s eens zelf hun eten hebben gemaakt? 

– Dat eten er smakelijker uitzag dan je zou verwachten? 

– We meer dan 420 liter melk gedronken hebben? 

– 7 leiding gedoopt werden aan de doopboom (die na een paar keer toch begon te stinken)?  

– Dit superleuk is om naar te kijken, maar niet zo leuk als je daar zelf staat?  

– De Pimpels een chaosdag deden? 

– Een banaan technisch gezien een bes is? 

– Febe zei dat ze geen zin had om wist je datjes te verzinnen? 

– Ze er vervolgens 20 gestuurd heeft? 

– Dit alleen al 1 meer is dan de eerste editie vorig jaar? 

– De ribbetjes opnieuw overheerlijk waren? 

– We iedereen bedanken die erbij was? 

– Soubry op jaarbasis 100 000 ton pasta produceert? 

– Je de Chiro kan helpen door de barcodes van Soubry-verpakkingen te sparen? 

– Wist je datjes bedenken lastiger is dan je zou denken? 

– De vorige helemaal niet zo lastig was om te bedenken? 

– Wij alvast erg uitkijken naar de startdag? 

– Je daar zal ontdekken wie je leiding wordt dit jaar? 

– We hopen dat jullie allemaal afkomen! 
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SPELLETJE! 
 

 


