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VOORWOORD 
 

 

 

 

 

De avond valt, de zon gaat onder. 

Sterren aan de hemel, wat is dit toch zo bijzonder. 

Goed gelachen, ons flink geamuseerd, 

ja, ook vandaag hebben we weer iets bijgeleerd. 

We hebben kennisgemaakt met een gevoel, 

ik ben zeker dat je weet wat ik bedoel. 

Het is de Chiromagie die elk van ons verbindt, 

ook vanavond maakt het mij weer goedgezind. 

Bij het zingen van het lied daalt ook onze mooie vlag, 

we denken aan morgen, dat wordt weer een Chiromagische dag. 
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STARTDAG & INSCHRIJVEN 
 

Na een fantastisch kamp is het alweer tijd om aan een nieuw Chirojaar vol spelletjes, plezier en 

nieuwe vrienden te beginnen. We starten dit jaar op 25 september. Dan kunnen jullie samen met 

je vriendjes en de leiding een megatoffe startdag beleven. 

Wat?    

Op de startdag maken de kinderen kennis met de leiding, het jaarthema, hun groepsgenoten en 

spelen ze ook al een heleboel spelletjes. We beginnen al om 13u30 in plaats van 14u omdat we 

eerst de leiding die dit jaar bij elke groep staat bekend maken. Op die manier hebben we zeker 

genoeg tijd om elkaar te leren kennen en ook al samen te ravotten. 

Waar moet ik zijn?   

Op de parking achter de kerk van Westvleteren 

Wanneer?   

Van 13u30 tot 17u. Om 17u mag je je kind op de parking terug oppikken. 

Hoe schrijf ik mijn kinderen in? 

Was deze namiddag helemaal geslaagd? Dan kunnen de kinderen worden ingeschreven op de 

parking om 17u. Hier zal leiding aanwezig zijn om jullie spruit in te schrijven en je te helpen bij 

eventuele vragen. 

Wij komen vanaf maandag 5 september inschrijven. Let op! Daarna kan enkel nog ingeschreven 

worden op de 1e en 2e Chirozondag, 25 september en 2 oktober. Als jullie nog vragen hebben, 

kunnen jullie ons contacteren via de facebookpagina of op het nummer 0471 95 92 77 (Marthe 

Devos). 
 

KOM OP TEGEN KANKER 
 

Koop een azalea en steun kankerpatiënten en hun naasten  
 

Kom op tegen Kanker organiseert ook dit jaar het bekende 

Plantjesweekend ten voordele van kankerpatiënten en hun 

naasten. Net als de voorbije jaren willen wij Chiro Pimpernel 

dit goede doel steunen door plantjes te helpen verkopen. Op 

zondag 18 september tussen 9u en 11u gaan we langs in Vleteren. We staan ook op de markt 

van Westvleteren. Eén plantje kost 8 euro, natuurlijk mag je er altijd meer kopen      !  
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SMOEFELMARKT 
 

Beste ouders, leden en sympathisanten 

 

Op 10 september zal de leiding weer van de partij zijn op de smoefelmarkt in Oostvleteren.  

Kom bij onze stand genieten van heerlijke croques, picon... Voor de jongsten zal er ook 

randanimatie voorzien zijn. 

 

Hopelijk tot dan! 
 

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 
 

Jaaa, het is weer bijna zover, de leukste schooldag van het jaar! Op vrijdag 21 oktober mogen 

jullie voor één keer jullie gewone kleren in de kast laten 

hangen en jullie favoriete tenue aandoen, namelijk jullie 

CHIROTENUE!  

 

Want op 21 oktober is het ‘Dag van de jeugdbeweging’! Op 

deze dag mag iedereen met veel trots tonen dat hij/ zij lid is 

van de Chiro, de KSA, de Scouts, de KLJ…  

 

Haal jullie blauwe T-shirt uit de kast, leg je Chirorok/ broek 

en Chirokousen maar klaar zodat Chiro Pimpernel overal 

aanwezig is op 21 oktober! 

 

De leiding doet alvast mee, hopelijk jullie ook!        
 
 
 

BEDANKING RIBBETJESFESTIJN 
 

Goeiemorgen, middag of avond!  

We willen jullie graag allemaal bedanken om massaal aanwezig te zijn bij het 

jaarlijkse ribbetjesfestijn. De combinatie van het mooie weer, goed gekruide 

patatjes, gebarbecuede ribben en huisgemaakte desserts maakten deze 

editie een succes! Dus hierbij: bedankt aan de afhalers, komen eters en 

sponsors en tot volgend jaar!!  
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VERSLAG KAMP 
 

PIMPEL 

Op 21 juli was het eindelijk zover! De 

dag van het Chirokamp was eindelijk 

aangebroken. Voor vele Pimpels was 

dit een spannende dag, om voor de 

eerste keer 10 dagen op kamp te 

gaan. De eerste dag ging super snel 

voorbij. Na de treinreis en het 

heerlijke avondmaal speelden we nog een klein spelletje en daarna was het jammer genoeg al 

tijd voor bed.  

Dag twee begon rustig. In de voormiddag knutselden we onze petjes en speelden we enkele 

kleine spelletjes. In de namiddag speelden we hevige pleinspelen. Daar konden alle Pimpels 

laten zien hoe sterk ze wel waren. Op dag drie trokken we richting het bos en speelden we een 

spel rond de gelaarsde kat en donkey. Hier konden de Pimpels zelfstandig opdrachten uitvoeren 

om zo wapens te verzamelen voor het duel tussen donkey en de gelaarsde kat later die dag.  

Op zondag 24 juli trokken we allemaal onze 

wandelschoenen aan en vetrokken we op onze dagtocht. 

We wandelden maar liefst 14.5 km die dag. Super gedaan 

Pimpels! Op dag vijf kwamen de Aspi’s leiding geven om 

zo te oefenen voor volgend jaar, als ze ook in de leiding 

komen. Dit vonden we allemaal heel leuk!  

Op 26 juli stond de traditionele groepsdag gepland. Dan 

speel je een gezamenlijk spel met de ganse Chiro. Iedereen door elkaar en dus de perfecte 

manier om nieuwe vrienden te maken. Die avond vond ook de ledenavond plaats. De Pimpels 

toonden hun beste dancemoves met de “Funky 

buikdans”. De volgende morgen trokken we onze 

allervuilste kleren aan, want het was tijd voor 

Paracommando! Een hele dag jezelf vuil maken 

met verf, modder en eieren. Sommige Pimpels 

vonden dit al leuker dan andere.  

De 28e speelden we het grootse ijsjesspel. De 

pimpels moesten ingrediënten verzamelen om 

ijsjes te kunnen maken. Daarna maakten we de 

ijsjes en de laatste dag aten we deze met z’n allen op. En lekker dat het was! Vrijdag 29 juli 

gingen we met iedereen samen zwemmen. Opnieuw het ideale moment om oudere leden beter 

te leren kennen. Daarna was er bezinning. Hier konden we eens nadenken over alle mooie 

momenten op kamp.  
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Op 30 juli speelden we het “Masked Singer” spel. Dit deden we opnieuw samen met de Aspi’s. 

In de voormiddag moesten de Pimpels kostuums maken, die de special guests konden gebruiken 

tijdens het optreden in de namiddag. Daarna moesten de Pimpels raden wie er onder de maskers 

zaten. Dit waren natuurlijk de lieftallige Aspi’s! In de avond was het alweer tijd voor het kampvuur. 

Dit jaar mocht er geen echt vuur zijn, maar er was een magnifiek lichtjesspektakel!  

De 31e was het alweer tijd om huiswaarts te keren. Velen waren blij om hun ouders te zien! 

Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Wij alleszins wel! 

Groetjessss, De Pimpelleiding! 

SPEELCLUB 

21 juli vertrokken de flinke Speelclubbers op 10-daags kamp… Niet 

naar groen, maar naar Geel! Wat hebben ze daar een leuke tijd 

beleefd… Allereerst, een toffe treinreis met al dat lekkere snoep… 

Eenmaal aangekomen maakten we onze bedden op en gingen we 

ravotten, natuurlijk werden onze buikjes goed gevuld met de lekkere 

spaghetti van de kookploeg.  

De 2de dag werden ze omgetoverd tot vastgoedmakelaars en 

mochten ze een huis maken voor de leiding, ‘s middags speelden 

we hevige pleinspelen en we sloten de dag af met 

parachutespelletjes. De 23ste speelden we het grote radiospel, de 

Speelclubbers werden opgeleid tot echte radiopresentatoren en presentatrices, wat deden ze dit 

goed! We zijn zelfs op de radio gekomen! Sommigen mochten een bekend persoon 

interviewen… wat een dag!  

Op dag 4 gingen we op onze traditionele trektocht, het was een pittige tocht voor de 

Speelclubbers, ze waren zo trots als een pauw op hun 18,5 km! Tijdens onze trektocht bezochten 

we ook een supertof maïsdoolhof. Moe, maar voldaan kropen we in ons bed… 25 juli, een dag 

waar vele Speelclubbers naar uitkeken, want we speelden 

paracommando! Een beetje eieren in de haren, en een lekker 

verfrissend modderbadje… niets zaliger dan dat!  

De 6de dag van kamp werd groepsdag gespeeld, ‘s avonds 

schitterden de Speelclubbers tijdens hun lintjesdans op de 

ledenavond! 27 juli, een warme dag… tijd voor 

waterspelletjes!!! 

Dag 8… werden onze kids plots omgetoverd tot senioren, wat een zicht! ‘s Ochtends speelden 

we bingo en deden we aan lijndansen. ‘s Middags was het tijd om terug naar de toekomst te 

keren, de Speelclubbers mochten zelf kiezen wat ze meenamen naar de toekomst… Oef, op het 

einde van de dag transformeerden onze senioren terug naar de flinke Speelclubbers… Onze 

voorlaatste dag startten we met een wandeltocht, namelijk de fototocht! Gelukkig zijn we niet 

verkeerd gelopen door de alerte Speelclubbers! In de namiddag konden we allen genieten van 

het zwembad, en ‘s avonds heerlijk relaxen of sportief voetballen.  
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Op onze laatste dag trokken we nog even naar het bos, waar we het grote Speelclubson-spel 

speelden, ‘s avonds konden we genieten van een vernieuwend concept van een kampvuur, wat 

zeer aangenaam was. Op de allerlaatste dag even stressen om alles in onze valies te krijgen, en 

dan de trein op richting Poperinge! Moe maar voldaan keerden de Speelclubbers terug naar 

huis, wat een geweldige tijd hebben ze samen gehad! De leiding dankt de ouders voor het 

vertrouwen, en de Speelclubbers voor hun oneindige enthousiasme!  

Heel veel kusjes, Juul, Juliette, Esmée, An-Sofie en Marthe xxx 

RAKWI 

Hallo allemaal!  

Hopelijk zijn jullie al een beetje bekomen van het onvergetelijke Chirokamp? Wij alleszins wel! 

De Rakwi’s waren dit jaar met heel veel, waardoor we eerst wat kennismakingsspelletjes 

speelden. Tijdens 10 dagen kamp, ravotten we erop los! We speelden spelletjes zoals: hevige 

pleinspelen, Trivial Pursuit extreme, liefdesspel, vertrouwensspelletjes en Cluedo, maar dan met 

levende sprookjesfiguren.  

Op de vierde dag vertrokken we op trektocht en 

wandelden de Rakwi’s maar liefst 16 km! We 

namen even een tussenstop om een lekker 

verfrissend ijsje te eten, dat was smullen! Ook 

deden we een dag paracommando, waar de 

Rakwi’s lekker vuil konden worden. Wat was het 

daar warm in Geel! Gelukkig konden we ons 

verfrissen tijdens de waterspelletjes, ideaal in het 

warme weer. De Rakwi-leiding las elke avond 

een sprookjesverhaal voor, vooraleer de Rakwi’s in bed kropen. Zo werden ze al helemaal zen 

en klaar om naar dromenland te reizen.  

Al (veel te) snel brak de laatste dag aan en was het alweer tijd om de trein op te stappen. Gelukkig 

konden we de avond ervoor tijdens het kampvuur nog veel bijpraten over de afgelopen dagen! 

Wij willen nog heel graag de Rakwi’s bedanken om er zo een heerlijk, leuk, cool, megasjiek, 

onvergetelijk, magisch kamp van te maken!!  

Kusjes van jullie Rakwileiding 
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TITO 

Heyhey iedereen,  

Na de eerste nacht in de tent stonden de Tito’s op en deden we het 

Expeditie Robinson spel en aten we ‘s middags WAP in het bos. 

Na een volledige dag in het bos deden we de tweede dag 

Paracommando, waar ze al hun energie kwijt konden. Toen brak 

dag 3 al aan, de gekende trektocht waar iedereen altijd super veel 

zin in heeft . We wandelden 18,36 km en we deden een kleine 

tussenstop om in een riviertje te zwemmen en af te koelen. We 

hebben op trektocht ook geleerd dat je moet opletten wanneer je 

een blik met Zwan worsten opendoet . Ook deden we een 

koppelspel, inleef-cluedo, hevige pleinspelen… We sloten af met het Tour de France spel en 

een bosspel. Natuurlijk moeten we als Tito’s de laatste dag helpen met de camion inladen. 

Dankjewel Tito’s om er weer een supermegasjiekknalfelrood kamp van te maken!  

Groetjes jullie geliefde Titoleiding  

KETI 

Het kamp begon net zoals voor vele andere afdelingen op de trein richting onze kampplek. Toen 

de vrachtwagen leeg was, kon het kamp voor de Keti’s officieel beginnen. Hier keken ze net zoals 

zovelen naar uit. We begonnen ons kamp met een spel waarbij de Keti’s van zaadje naar 

volwaardige groente of fruit moesten groeien. Dit was direct een ijsbreker en zorgde voor 

grappige taferelen. Veel tijd om te rusten 

was er niet want we vertrokken al vlug op 

tweedaagse. Dit zijn twee dagen op kamp 

waar de Keti’s op wandeltocht gaan. Maar 

de 2de dag bleek al snel te veranderen in 

een pretparkdag, want de leiding had 

ervoor gezorgd dat ze Bobbejaanland 

onveilig konden maken. Dit was dan ook 

mogelijk door de vele ontbijtjes die de 

Keti’s verkocht hadden. Nogmaals 

bedankt hiervoor!!  

Na de tweedaagse hebben de Keti’s nog wat andere spelen gespeeld zoals een spel uit De Mol 

(het bananenspel van De Mol werd het pattatenspel van de Keti’s), maar ook een jungle spel en 

zo verder. Ook zijn we een dag, helemaal verkleed in thema Flinstones, getrokken richten Olen 

om er een stadsspel te spelen. Ze moesten hiervoor in de voormiddag een Flintstonesmobiel 

bouwen, hiermee konden ze dan naar het dorp trekken.  
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Op ieder vrij moment van de dag waren de Keti’s te pas en soms ook te onpas aan zingen. Het 

zorgde dan ook voor een hechte band binnen de Keti’s. Ieder muziekgenre kwam wel eens aan 

bod. Van Chiroliedjes tot Vlaamse hitjes. Van Queen tot Spring. Niets viel uit de boot en iedereen 

zong de ziel uit zijn lijf. Doordat de Keti’s zo enthousiast zongen, was er plots een echte 

zangstonde ontstaan en zongen alle andere afdelingen mee. Dit was echt een kippenvelmoment. 

Om het kamp in schoonheid af te sluiten was het de taak van de Keti’s om het kampvuur in te 

richten. Toen we op het laatste moment een telefoon 

van de gemeente kregen dat dit uiteindelijk niet door 

mocht gaan door de droogte was dit een echte 

domper. Maar door het blijvende enthousiasme van 

de Keti’s stond er op het einde van de dag een echt 

lichtspektakel klaar samen met een fakkelshow, zodat 

iedereen afscheid kon nemen van het fantastische 

kamp! 

Merci Keti’s voor het fantastische kamp! 

ASPI 

Aspi leiding: “Wat vonden jullie het leukste moment van het afgelopen kamp?” 

“Ik vond de avond van de tweedaagse enorm gezellig” – Jens Van den Berghe 

“Het leukste moment van het kamp voor mij was de 

tweedaagse. We mochten buiten in iemand z’n tuin 

slapen en we hebben die nacht tot laat gebabbeld met 

elkaar. De dag erop zijn we dan naar een trampolinepark 

geweest, wat ik nog nooit had gedaan. Superleuk dus!” 

– Iliana Vanslambrouck 

“Mijn leukste moment van het kamp was met de fiets 

naar Geel rijden en dan een plaats regelen om te 

overnachten. We hadden veel geluk met onze plaats, ze hadden een zwembad waar we even 

konden verfrissen met z’n allen!” – Oscar Vandewalle 

“Mijn tofste moment van kamp was toen leiding Margo en leiding Wout een toneel hadden 

voorbereid waarin ze ons nadeden, ondanks ze weinig tijd hadden was dit super tof en grappig!!” 

– Nel Mazereel 

 “Mijn leukste moment van kamp is ‘s avonds in 

de slaaptent omdat we dan altijd interessante 

discussies hadden. We konden over van alles 

blijven doorpraten. Omdat de groep zo hecht 

was (en nog steeds is) luisterde iedereen naar 

elkaar en kon je zelf ook alles zeggen wat je 

wou.” – Bram Selosse 
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“Op een regenachtige dag vertrokken wij, de 12 Apsi's vol 

goede moed en een goed humeur richting Geel, met onze fiets 

weliswaar. Helemaal niet lastig maar een bom van sfeer en 

ambiance! Voor mij was dit toch wel een speciaal kamp, aan de 

ene kant omdat wij de oudsten waren, maar ook omdat het je 

laatste kamp als lid is. Dus heb ik er dubbel zo hard van 

genoten. Er bestaat geen zomer zonder Chirokamp voor mij!” – 

Julie Cailliau 

“Het leukste aan het kamp vond ik de fietstochten, omdat we 

dan alles samen deden, een slaapplaats zoeken, zelf koken en 

onderweg een geweldige groepsband opbouwen!” – Remie Cailliau 

“Het leukste moment vond ik de gesprekken op de avond van de tweedaagse waar we tot 2u ’s 

nachts bleven doorratelen.” - Jules Roose 

“Mijn favoriete momenten waren met de Aspiboys 

samen in onze slaaptent chillen, lekker gezellig daar. 

Ook het met de fiets naar de kampplaats gaan was een 

heel avontuur om nooit te vergeten!” – Tibbe Hennebel 

“Na een lange fietstocht kwamen we aan in het centrum 

van Antwerpen waar we de roltrap namen om door de 

stad te geraken. Dat was voor mij een leuk maar ook 

spannend moment!” – Juliette Berten 

“Mijn leukste moment van het kamp was gans het kamp natuurlijk, maar als ik er 1 moment moet 

uit halen was dat het Russisch spel. Er zat variatie in, je moest goed in je rol zitten, het was chic 

gevonden (zeker met de wodka (water)). Alle spelen waren natuurlijk leuk gevonden: het 

boerenspel, honkopoly ... En het kampvuur zonder vuur vond ik ook een wel een heel tof 

moment.” – Aisha Denys 

“Tennisparty tijdens onze eerste avond met de fiets: ja hallo, dat was me het avondje hoor! 

Tijdens onze avondwandeling in pyjama hoorden we plots muziek, we zijn met de hele groep op 

de muziek afgegaan, dit leidde ons tot een sjiek feest van de lokale tennisclub van Schoten. We 

waren de sterren op de dansvloer, geamuseerd hebben we ons zeker! Dit was de start van een 

heel mooi kamp  ” – Ciete Douchy 
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NIEUWE VB’S 
 

Hallooo Chirovrienden! 

Ik ben Justine Vandenheede. Dit jaar start ik als VB (volwassen 

begeleider) in de Chiro. Ik heb in totaal 5 jaar leiding gegeven en 

kijk er enorm uit om een nieuwe taak binnen de leidingsploeg op 

me te nemen. Ik ben 22 jaar en ik verjaar op 4 mei. Ik woon in het 

super leuke en kleine Reninge. Ik studeer in Brugge en zit in mijn 

laatste jaar verpleegkunde. Mijn hobby’s zijn weggaan met 

vrienden, werken in het ziekenhuis en natuurlijk de CHIRO!!! Ik 

ben al lid van de Chiro vanaf het tweede jaar Pimpel en hoop daar 

nog enkele jaartjes bij te doen. 

Tot binnenkort in de Chiro      
 

   

0491 24 87 63 justinevandenheede@hotmail.be 
Zuidschotestraat 20 

8647 Reninge 
 

DAG IEDEREEN!!  

Wout hier! (Ietwat onverwacht misschien?!)  

Je kent me waarschijnlijk al een beetje; die gast met het veel te lange 

haar die al minstens even lang leiding geeft aan de oudsten. 

Na in 7 jaar tijd aan 8 verschillende afdelingsgroepen leiding te 

hebben gegeven heb ik op de valreep toch beslist om de Chiro te 

blijven steunen onder het mom van ‘vb’! Ik ben er helemaal klaar voor 

om samen met mijn medevb’s alle 27 leiders en leidsters bij te staan 

(zoals ik al aan 23 van hen ooit mocht doen als leider).  

Naast de Chiro ben ik voornamelijk student muziekproductie aan het conservatorium van Gent 

en ga nu naar mijn tweede master! Daarnaast werk ik samen met een aantal beginnende maar 

ook al ervaren muzikale projecten en bands zoals Balthazar, Jokke, Kids with Buns, Jelle, ... 

Jullie kunnen me steeds bereiken met al jullie vragen op onderstaande gegevens! Tot in de 

Chiro! 

Tataaa 

 
   

0493 49 83 97 Wout.Selosse@pandora.be 
Blasiusstraat 11C 

8972 Krombeke 
 

mailto:justinevandenheede@hotmail.be
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GEGEVENS VB’S 
 

Naam Adres Telefoon Mail 

Felix Devos Zwartestraat 20 

8647 Reninge 

0472 25 70 74 devosfelix23@gmail.com 

Kristof Dejonckheere Woestenstraat 32 

8640 Oostvleteren 

0494 30 87 78 kdejonck@hotmail.com  

 

GEGEVENS HOOFDLEIDING 
 

Marthe Devos 

 
 

BEDANKING STOPPENDE LEIDING 
Ook na dit kamp moesten we helaas afscheid nemen van enkele leiding en één vb. Juliette, 

Esmée, Geike, Marthe Luyssen, Marthe Douchy, Elise, Margo, Sarah, Jolien en Liese besloten 

om de Chiro te verlaten. We zouden hun graag via deze weg nog eens bedanken voor hun jaren 

lange inzet als lid, leiding en vb!  
 
 

NIEUWE LEIDING 
 

Heyy, 

Aisha Denys hier, ik ben 18 jaar en woon in Noordschote. 

Mijn 1ste jaar leiding is in zicht waar ik super super veel zin in heb!  

Ik zit in Diksmuide op school waar ik de richting beenhouwerij volg, ik 

ben ook veel en graag tussen de beesten dus dat past mooi samen 

     . Buiten de Chiro zit ik ook nog in de KLJ en ga ik ook gaan werken. 

Ik heb twee zussen in de Chiro: Ruby &Anouk. 

Zo nu weten jullie een beetje meer over mij, groetjes en tot dan!  

   
0471 95 92 77 chiropimpernelvleteren@gmail.com 

 

Zwartestraat 20 

8647 Reninge 

mailto:devosfelix23@gmail.com
mailto:kdejonck@hotmail.com
mailto:chiropimpernelvleteren@gmail.com
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Hoi hoi, 

Ik ben Bram Selosse en ben 17 jaar. Dit jaar wordt mijn eerste jaar als 

leiding en ik heb er super veel zin in! Mijn broer Wout en mijn zus 

Tine geven al meerdere jaren leiding en daar kom ik nu bij. Ik woon 

in Krombeke en volg Industriële Wetenschappen. Soms kan je me 

terugvinden als redder in het zwembad van Poperinge. Als hobby 

geniet ik er wel van om te zwemmen en wat piano te spelen. En 

natuurlijk ook me in te leven in de Chiro. 

 

Hejlaba liefste Chirovriendjes van mij! 

Mijn naam is Ciete Douchy en dit jaar zit ik in mijn eerste jaar leiding!  

Samen met mijn lieve papa, mama, Marthe en Leonie woon ik in 

Krombeke.  

Tijdens de week zit ik aan de schoolbanken Gezondheid en 

Welzijnswetenschappen te studeren. In mijn vrije tijd houd ik me vooral 

bezig met muziek, dans en de CHIRO.  

Voilà si, nu kennen jullie mij al een beetje beter hè. Tijd om jullie beter te 

leren kennen op de leukste zondagnamiddagen van heel je leven, 

Chironamiddagen dus       

Tot op de weide liefste vriendjes!  

Kusjes xxx 

 
 

Hallo lieve Chirovriendjes! 

Ik ben Iliana Vanslambrouck en ik ben 16 jaar. Ik woon in het dorpje 

Reninge samen met mijn twee jongere zussen en broer. Ik zit op school 

in Ieper en ga nu naar het 6de. Naast de Chiro speel ik ook piano en 

ga ik graag op stap met vriendinnen. Vanaf mijn tweede jaar Pimpel 

startte ik in de Chiro en nu stap ik met veel plezier in de leiding. Ik heb 

er alvast super veel zin in en hopelijk tot snel! 

 

Hallo iedereen, 

Mijn naam is Jens Van den Berghe, ik ben 16 jaar en samen 

met mijn gezin woon ik in Reninge. Ik zit in ’t Saam – Campus 

Cardijn op school en volg houtbewerking. In mijn vrije tijd 

spreek ik af met mijn vrienden of ga ik eens gaan vissen en  

zondagmiddag ben ik natuurlijk in de Chiro. Ik ben heel 

enthousiast om te beginnen aan mijn eerste jaar leiding. Tot op 

de Chiroweide!  
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Dag lieve Chirovrienden, 

Hier Juliette Berten aan het woord. Dit jaar zal mijn eerste jaar leiding 

worden in de Chiro. Ik ga met veel plezier al vanaf de Tito’s mee op 

kamp! Ik ben 17 jaar en woon te Poperinge samen met mijn mama en 

zus. In mijn vrije tijd doe ik graag een binnenlands citytripje met mijn 

vriendinnen, werk ik in de horeca en doe ik graag zot! Ik begin aan mijn 

laatste jaar in het Sint-Janscollege te Poperinge waar ik Humane 

Wetenschappen volg. Zo, nu weten jullie ook al wat meer over mij!  

Tot tonne é!  

 

Goeie morgen/middag/avond/nacht (omcirkel wat past), 

Ik ben Jules Roose, 17 jaar en woon in Oostvleteren. Dit jaar ga ik 

samen met 11 andere leeftijdsgenoten de leidingsploeg versterken 

en dat doe ik met veel plezier. Ik ga al vanaf de Pimpels naar de 

activiteiten op zondagmiddag en sinds mijn tweede jaar Rakwi hou 

ik 21 t.e.m. 31 juli ook al vrij in mijn agenda. In het weekend kan 

je me naast de Chiro ook spotten op de voetbalpleinen van JV Lo-

Reninge met de bal aan de voet of in de muzieklokalen van de 

Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Vleteren met een saxofoon in 

mijn handen, combineren lukt wel nog niet. De iets minder leuke 

kant van mijn leven speelt zich af in Poperinge waar ik Humane Wetenschappen volg in het Sint-

Janscollege, momenteel mijn 6e jaar. Binnen mijn gezin is de Chiro ook meestal het 

gespreksonderwerp. Mijn ouders Miquel en Evelin zitten in de kookploeg en mijn zus Louise 

start nu met haar eerste jaar als Tito. De Chiro-microbe heeft echter weinig effect bij mijn broer 

Staf. Ik kijk er ten volste naar uit om mijn steentje te kunnen bijdragen en om deel te kunnen 

uitmaken van een beire toffe bende.  

Tot op zondagmiddag!! 

Hallowkess lieve Chirovrienden,  

Mijn naam is Julie Cailliau en ik begin met heel veel plezier en 

enthousiasme aan mijn eerste jaar leiding! Ik ben 17 jaar en woon 

samen met mijn ouders en mijn oudere broer Jelle te Noordschote. 

Ik begin mijn 6de en laatste jaar in het middelbaar aan het Sint-

Janscollege in Poperinge waar ik de richting Economie-Wiskunde 

volg. Naast het schoolleven zet ik ook wel graag eens een stapje in 

de wereld met vrienden en vriendinnen. Je kan mij ook terugvinden 

in het restaurant Steenstraete in Zuidschote waar ik werk als 

jobstudent. Ik zit al vanaf de Pimpels in de Chiro en ik kijk er zeker 

naar uit om de leidingsploeg te versterken! Ik zie het nieuwe Chirojaar alvast super hard zitten! 

Tot op de Chiropleine!  

Groetjes Julie        
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Hey!! 

Ik ben Nel Mazereel en ik begin dit jaar vol enthousiasme aan mijn 

eerste jaar leiding. Ik ben 17 jaar oud en woon in het dorpje Reninge. 

Dit jaar begin ik in het 6de middelbaar in de richting Landbouw in 

het VABI. Buiten de Chiro hou ik me bezig met van alles zoals: helpen 

op ons landbouwbedrijf, paardrijden, tekenen en gitaar spelen. Ik heb 

er alvast super veel zin in!  

Tot dan!! 

 

 

Hallo Chiro vrienden!! 

Ik ben Oscar Vandewalle en dit jaar begin ik aan mijn eerste jaar leiding bij 

de tofste Chiro van het land!  Ik ben 17 jaar oud en woon in het landelijke 

Reninge samen met mijn ouders Geert en Hilde en mijn zusjes Juliette en 

Leonie. Ik begin aan mijn 6de jaar middelbaar in het VABI van Roeselare 

waar ik de richting Landbouw volg. Naast het Chiroleven ga ik graag eens 

op stap met vrienden en werk ik ook graag thuis op het landbouwbedrijf. Ik 

zie het alvast heel hard zitten hopelijk tot op de Chiropleine! 

Tot snel!!! 

 

 

Hey allemaal!  

Mijn naam is Remie Cailliau, ik ben 16 jaar en ik ga nu naar mijn eerste jaar 

leiding. Jullie kennen me misschien als de broer van Emiel, die dit jaar leiding 

gaf aan de Pimpels. Ik studeer Humane Wetenschappen in het Sint-Janscollege 

te Poperinge. Naast de Chiro ga ik ook graag gaan fietsen. Ik kijk er heel erg 

naar uit om jullie allemaal te zien op de Chiropleine!  

 

 

Dag Chirovriendjes 

Ik ben Tibbe Hennebel, ik ben 17 jaar en woon te Krombeke. Ik zie 

het keihard zitten om leiding te worden! Ik zit ook al sinds mijn 1ste 

jaar Pimpel in de Chiro. Mijn hobby’s zijn sporten, vanalles doen 

met computers, drones maken en vliegen. In september begin ik aan 

mijn laatste jaar in het VTI van Poperinge in de richting Electro 

Mechanica. Ik hoop dat het een topjaar wordt!  

Tot in de Chiro! 

 

 

 

 

 



17  

BURGERLIJKE STAND 

Op 20 augustus 2022 trad (oud-leider) Jeng Mooren in het huwelijksbootje 

met Jasmien Six. Samen met Baptist, hun zoontje, wonen ze in Wijtschate. 

En ook Ines Lemahieu trad de week voordien in het bootje met Giles 

Coucke. Samen met Maurice en Georges wonen ze al enkele jaren in 

Deerlijk!                

  Proficiat aan beide paren en hun familie! 

 

De ooievaar kwam langs in het gezin van Hanne Dejonckheere en Pieterjan 

Deschrevel met een echte Chiro-baby. Beide ouders waren leiding bij 

Chiro Pimpernel en in een niet zo ver verleden nog beiden in de 

kookploeg. Het werd een zusje voor Tibbe en Otto, genaamd Ella. Ze meet 

49,5 cm en woog 4,040 kg.  

Zo breidt de Chiro-familie terug een stukje uit! Proficiat aan de ouders! 

BANIER 
 

Wil je ook graag een Chirobroek/rok aankopen? Wil je een Chiropet of 

zo’n coole sokken? Dit alles en nog zoveel meer, kan je aankopen in de 

Banier. De Banier is dé Chirowinkel! De dichtste winkel kan je 

terugvinden in Roeselare, maar je kan ook online bestellen. 

 

Neem gerust eens een kijkje op de website: https://www.debanier.be/ 

We willen wel benadrukken dat het aankopen van deze spullen NIET 

verplicht is!   
 

FACEBOOK, INSTAGRAM EN SITE 
 

Benieuwd naar wat je spruit gaat doen in de volgende Chironamiddag? Foto’s bekijken van je 

ravottende kids? Op zoek naar contactgegevens?  

Chiro Pimpernel is via drie manieren online bereikbaar, ontdek hier hoe!  

 

Op onze Facebookpagina kun je de laatste nieuwtjes 

terugvinden, er worden ook regelmatig foto’s gepost van 

Chironamiddagen, weekends, kamp,…  

Link: https://www.facebook.com/chiropimpernelvleteren/ of scan de QR-code. 

 

 

https://www.debanier.be/
https://www.facebook.com/chiropimpernelvleteren/
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Je kan ons ook terugvinden op Instagram! Hoe kun je ons 

terugvinden? Simpel! Zoek Chiro Pimpernel op Instagram en klik 

op volgen. Link: https://www.instagram.com/chiropimpernel/ of 

scan de QR-code. 

 

Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk 

hebben we ook nog onze website. Hier kun je ook heel wat zaken 

terugvinden zoals de digitale versie van het Wit Je Wuk, de 

trimesterplanning, contactgegevens van onze hoofdleiding, 

inschrijvingen voor de weekends en nog zoveel meer! 

 

Je kunt je via de website ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dit is een e-

mail die je regelmatig ontvangt waarin er reclame wordt gemaakt voor onze 

activiteiten of met enkele toffe foto’s. Ga naar de site via de QR-code of via de 

link: www.chirovleteren.be. 

 

Naast onze bereikbaarheid online, kun je ons natuurlijk ook aanspreken op een Chironamiddag 

indien je nog met vragen of problemen zit!  

 

 
 

Voor jullie uitbundig het internet beginnen afspeuren op zoek naar 

aankopen, reizen... willen we jullie er graag aan herinneren dat 

jullie daar onze Chiro mee kunnen steunen, zonder daar een extra 

cent voor te betalen! Het is dus helemaal GRATIS! De website die 

je hiervoor nodig hebt, is TROOPER! Hoe je dit kan doen, vind je 

in onderstaande stappen. Wil je bijvoorbeeld een reisje boeken via 

booking.com of wil je een cadeau kopen via Dreamland of bol.com 

surf eerst naar Trooper voor je de aankoop doet. Dit kan ons heel 

hard helpen. Alvast bedankt!  

 

1. Elke vereniging heeft een unieke Trooperpagina. (Zie de QR code). Op de site van Trooper zie 

je via welke verschillende webshops je ons kan steunen. 

2. Als je via die links op de Trooperpagina van jouw vereniging naar de webshop surft, weet de 

shop welke vereniging jij wil steunen. Chiro pimpernel dus :)  

3. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal shopt, zonder €1 extra uit 

te geven.  

4. Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar onze Chiro.  

Shop er dus maar op los! 

https://www.instagram.com/chiropimpernel/
http://www.chirovleteren.be/
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WIST JE DATJES - KAMPEDITIE  
 

Wist je dat…  

 

- … de NMBS ons een uur heeft laten wachten in het station van Geel, ook al hadden we 

al van in april gereserveerd? 

- … Wout hierdoor heeft moeten regelen dat de trein in Antwerpen op ons zou wachten? 

- … onze hoofdleidster Marthe een hele hoop stickers meehad op kamp om de leiding 

mee te belonen? 

- … dit stickers waren van Cars en My Little Pony? 

- … de Speelclubbers een hele dag als oma’s en opa’s rondgelopen hebben? 

- … we dit jaar geen kampvuur mochten maken? 

- En wist je dat de Ketis dit supergoed opgelost hebben met een supermooi 

lichtjeskampvuur? 

- … de Speelclubbers 18,5 km gewandeld hebben op trektocht en dat ze daarmee zelfs 

meer gewandeld hebben dan de Tito’s? 

- … de leiding op de laatste avond het dansje uit ‘Nonkels’ gedanst hebben? En dit 

supergoed voorbereid was? 

- … de Rakwi’s met 38 op kamp waren en dat spectaculair veel is? En ze hierdoor in 

groepen werden verdeeld met gekleurde armbandjes? 

- … de kookploeg voor ons 10 dagen lang het lekkerste eten ooit gemaakt heeft? 

- … het daarom soms lekkerder was op kamp dan thuis      ? 

- … Shrek de oudste afdelingen de ‘shrek’ van hun leven heeft bezorgd op het 

nachtspel? 

- … Donkey een spiekblaadje had tijdens de dagtoneeltjes om al z’n liedjes te 

onthouden? 

- … Donkey tijdens een van deze liedjes ‘Shronkey en Dek’ zei in plaats van ‘Donkey en 

Shrek’? 
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SPELLETJE  
 

  
 


